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Intro… 
 

Advent is 
een tijd van 
bemoediging 
en verwach-

tingsvol uitzien, juist nu, in een 
wereld die soms zo overwel-
digend kan zijn. In de Bijbel 
lezen we de wijsheid dat 
wanneer je stil wordt bij God, 
Hij je zicht weer zuiver maakt. 
Een bekende christelijke 
traditie zegt het zo: In de stilte 
kan het hart weer horen wat 
echt belangrijk is. 
Teresa van Ávila verwoordde 
dit op een bijzondere manier. 
Zij schreef: “Laat niets u 
verontrusten, laat niets u bang 
maken. God alleen is genoeg.” 
Tegelijkertijd weten we maar al 
te goed dat het in moeilijke 
situaties helemaal niet 
eenvoudig is om ons niet te 
laten verontrusten of bang te 
laten maken. Juist dan kan 
onrust zo dichtbij komen. 
Een manier om hiermee om te 
gaan, is om een gebed of 
Bijbelvers te gebruiken als 
ademruimte. Bijvoorbeeld: 
“Heer, U bent mijn vrede.” 
Ook door een wandeling in de 
natuur te maken, Gods 
schepping, kan er innerlijke 
ruimte ontstaan waarin Gods 
nabijheid voelbaar wordt en de 
storm in ons hart iets gaat 
liggen. 
Wij gunnen u, in deze 
adventsperiode en te midden 
van alle hectiek, kleine 

momenten van stilte, letterlijk 
of figuurlijk. 
Momenten waarop u Gods 
nabijheid mag ervaren en 
waarin dat wat speelt in uw 
leven of in uw hart weer 
helder, of misschien nét iets 
helderder, mag worden.  

 

Liederen 
  

In deze maand 
oefenen we met de 
kinderen de liederen 
die we tijdens de 

Kerstviering zullen inzetten.  

 

Nieuwe leerling 

Via deze weg heten 
wij Faye-Lynn 
Verwoerd (groep 1), 
van harte welkom 

op De Schakel. Wij wensen haar 
een hele goede start toe binnen 
haar groep, waarin zij snel haar 
eigen plekje op onze school mag 
vinden.  We zien er naar uit om 
samen met haar een hele 
plezierige, leerzame 
schoolperiode op De Schakel te 
mogen bewandelen!  

Speculaasactie 
Wat is er een 
werk verzet door 
de kinderen, juf 
Arja en OC i.v.m. 

onze jaarlijkse speculaaspoppen-
actie. Bewonderingswaardig! Er 
zijn 1100 speculaaspoppen 
gebakken en verkocht. Het 
bedrag wat hiermee vrij komt, 
komt geheel ten goede aan de 
leerlingen. U kunt dan denken 

aan excursies die we anders niet 
zouden kunnen maken, een 
kerstattentie voor elk gezin wat 
hierdoor mogelijk is, de huur van 
een stormbaan op de laatste 
schooldag, etc. Via deze weg 
willen wij eenieder die hieraan 
heeft meegeholpen met kleine 
en zeer grote aantallen dan ook 
hartelijk danken! Dit maakt echt 
het verschil!  

 

Sint 
We willen 
op 5 dec. 
het 
Sinterklaas-
feest gaan 
vieren. Dit 

jaar hopen wij weer op een 
bezoek van Sint met zijn Pieten 
aan onze school. Zal hij het ook 
deze keer weer gaan redden? 
Aan de kinderen, ons team en de 
ouders van de OC zal dit zeker 
niet liggen. De kinderen in de 
onderbouw bereiden a.d.h.v. hun 
thema circus een 
circusvoorstelling voor en willen 
Sinterklaas verrassen net hun 
optreden. 
We hopen weer te mogen gaan 
genieten van zijn bezoek en 
misschien ontvangen we wel een 
leuke surprise, een gedicht of 
een klein cadeautje. Het delen 
van de sfeer en het plezier is en 
blijft in deze Sinterklaasperiode 
voor ons bovenaan staan. Wat 
boffen wij dat hier in onze 
leefwereld ruimte voor kan zijn. 
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Kerstviering 
Ook op 
school willen 
we in deze 
Adventstijd 
samen op 
weg gaan. 

Aan de hand van de 
Bijbelverhalen, de 
Adventskalender in de hal en 
de vier kaarsen beleven we 
met elkaar deze bijzondere 
periode.  
Wij wensen u in deze tijd op 
weg naar Kerst Zijn hoop, 
vrede en liefde toe — voor 
vandaag én voor morgen. 
Dit jaar vieren we, na de 
herderswandeling van vorig 
jaar, op donderdag 18 
december onze Kerstviering.  
Als team ervaren we het als 
een grote zegen om samen met 
de kinderen deze Adventsweg 
te mogen bewandelen en 
samen af te sluiten met een 
gezamenlijke Kerstviering. 
De viering zal gehouden 
worden in de Centrumkerk in 
Geldermalsen (Kerkstraat 38). 
De ingang onder de toren 
wordt in de winterperiode niet 
gebruikt, daarom mag iedereen 
binnenkomen via de deur van 
de Ontmoeting. Dit is het 
gebouw wat aan deze kerk vast 
zit. De viering zal beginnen om 
18:30 uur. De kinderen mogen 
naar hun leerkracht gebracht 
worden die in de ontmoeting 
op hen wacht. Ze zijn daar 
welkom vanaf 18:15 uur. Wilt u 
er alstublieft voor zorgen dat u 
op tijd aanwezig bent en uw 
kind minimaal 5 minuten voor 
aanvang van de viering in de 
ontmoeting bij zijn leerkracht 
gebracht is? Dit zodat we op 
tijd en in rust kunnen starten.  
 

We moeten u, hoe jammer 
ook, aangeven dat elk kind 
alleen zijn eigen vader en 
moeder mee kan nemen. 
Waarbij als er één van beide 
niet kan, helaas niet iemand 
anders mee mag komen. 
Omdat we met iets meer 
kinderen en gezinnen zijn dan 
2 jaar geleden, zijn we anders 

bang dat het anders misschien 
niet zal passen. Mocht dit 
ervoor zorgen dat uw kind niet 
naar de Kerstviering kan 
komen, dan bent u van harte 
welkom om met de eigen 
leerkracht of juf Ingeborg in 
gesprek te gaan. Dit om in 
overleg met ons te zoeken naar 
een oplossing, zodat ieder kind  
kan komen. Dat vinden wij 
namelijk van groot belang! 
Waarschijnlijk overbodig om te 
noemen, maar vanwege de 
beperkte ruimte en de rust 
kunnen jongere broertjes en 
zusjes uiteraard niet 
meekomen. 
 

De kinderen zullen in deze 
viering een onmisbare rol 
hebben in het delen van Zijn 
boodschap voor ons allen. We 
kijken er zeer naar uit u te 
mogen begroeten en samen 
Kerst te mogen vieren.  

 

BKC  
Zoals we in de 
vorige 
nieuwsbrief al 
meldden, 
hebben wij 
onlangs een 

audit gehad. Tijdens dit bezoek 
zijn diverse klassen tijdens de 
lessen bezocht, is gesproken met 
een ouderpanel en een 
kinderpanel, vonden er 
gesprekken plaats met de 
directie en het team, en is er 
administratief achter de 
schermen in allerlei documenten 
gekeken. Bij een audit wordt op 
de zogeheten OP-standaarden 
een beoordeling gegeven van 
onvoldoende of voldoende. OP 
staat voor onderwijsproces. Deze 
standaarden gaan over de 
kwaliteit van het onderwijs-
proces op school: het aanbod, de 
manier van lesgeven, de 
besteding van de onderwijstijd, 
de begeleiding van leerlingen en 
meer, dit zijn dezelfde domeinen 
waarop ook de inspectie haar 
oordeel baseert. 
Wij zijn verheugd u te kunnen 
melden dat wij op alle OP-
standaarden een voldoende 
hebben behaald. Wat voor ons 

hierbij bijzonder waardevol was, 
is de terugkoppeling dat zowel 
ouders als kinderen onze school 
als zeer prettig, veilig en kundig 
ervaren. Tegelijkertijd ontvangt 
de bezochte school altijd 
zogeheten feedback om de 
kwaliteit verder te kunnen 
versterken. Men gaf aan dat het 
bij onze school om puntjes op de 
welbekende i ging. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• het opnemen van een 
duidelijke verwijzing in 
onze schoolgids naar 
Scholen op de Kaart en 
naar de SSBB-site met 
betrekking tot het 
jaarverslag, in het kader 
van het verantwoorden 
van onze opbrengsten; 

• als vervolgstap binnen 
ons 
burgerschapsonderwijs 
nog verder doordenken 
hoe onze school nog 
meer een oefenplaats 
kan zijn voor de 
multiculturele 
samenleving waarin wij 
in Nederland leven; 

• het nog sterker 
benutten van ons 1S- en 
2F-potentieel, met 
name voor leerlingen 
die het niveau nét wel 
of nét niet halen. 

Deze laatste analyse hadden wij 
zelf al eerder gemaakt, en 
inmiddels werken wij hier al voor 
het tweede jaar doelgericht aan. 
De auditleden zagen tijdens hun 
bezoek dan ook duidelijk dat wij 
hierin al mooie stappen hebben 
gezet. Zoals u weet zetten wij 
hiervoor onder andere de 
subsidie Basisvaardigheden in, 
met name op het gebied van 
rekenen. 
Via deze weg willen wij alle 
ouders, kinderen en auditleden 
hartelijk bedanken voor hun 
inzet en betrokkenheid bij het 
tot stand komen van dit bezoek. 
 

MR 
Stefan van Assem heeft zich 
helaas terug moeten trekken als 
MR-lid, omdat hij merkte dat 
onder andere de rol niet bij hem 
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past. We willen hem vanaf deze 
plaats danken voor zijn inzet. Zijn 
vrouw, Bea, heeft zich 
beschikbaar gesteld om zijn 
plaats in te nemen. Mocht u 
bezwaar hebben tegen haar 
toetreding tot de MR, dan kunt u 
dit tot uiterlijk 12 december 
laten weten. Als er geen 
bezwaren zijn, wordt Bea vanaf 
12 december het nieuwe MR-
ouderlid ter vervanging van 
Stefan. 
 

Ateliermomenten 
Tijdens de 
atelier-
momenten 
binnen groep 3 
t/m 8 willen wij 

het facet handen (van onze visie 
hart, hoofd en handen) o.a. 
centraal stellen. Groep 5 t/m 8 
heeft het eerste circuit, zoals u 
misschien weet, al achter de rug. 
Hierin kwam dans, klei, kunst 
met ijslollystokjes, mozaïek met 
zaden en het maken van een 
sokslak aanbod. Het tweede 
circuit staat voor de deur.  In dit 
circuit worden o.a. solderen, 
externe gastlessen muziek & DJ, 
drama aangeboden en gaat men 
in de weer met een 
handvaardigheidsopdracht. 
Kortom de school bruist op zo 
een moment! Ouders en andere 
vrijwilligers bedankt voor jullie 
onmisbare hulp!  
 

Verkeersveiligheid 
Twee keer per dag is het spitsuur 
rondom onze school, dat kunnen 
we niet voor u wegnemen. We 
willen u bedanken, dat u uw auto 
in de daarvoor bestemde vakken 
parkeert als u uw kind met de 
auto naar school brengt. Ook de 
fietsen worden op de daarvoor 
bestemde plekken geparkeerd, 
terwijl u naar het hek loopt. Fijn! 
Verkeersveiligheid is iets wat 
waar we samen een bijdrage aan 
kunnen leveren. Het komt ook 
elke schooldag opnieuw terug. 
Dank voor uw onmisbare 
aandeel hierin. Kinderen leren 
tenslotte meer van voorbeelden 
dan van woorden, dus ook van u! 
 
 

Giften 
Soms krijgen 
wij de 
mogelijkheid 
om extra te 
investeren 
door een 

gegeven gift. Wij voelen ons zeer 
dankbaar en worden daar altijd 
stil van, van het feit dat mensen 
het christelijk onderwijs op onze 
school, ook op deze wijze willen 
ondersteunen.  In het verleden 
hebben we bijvoorbeeld extra 
kunnen investeren in het 
waarmaken van goede beeld- en 
geluidmogelijkheden tijdens 
onze (maand)vieringen. Op dit 
moment licht er een wens 
betreft het huishoek/ themahoek 
meubilair van de kleutergroepen 
en een wens op het gebied van 
Lego Science voor de groepen 3 
t/m 8.  Heeft u ook de ruimte en 
behoefte om onze school op 
deze wijze te ondersteunen? Of 
kent u een bedrijf of persoon die 
dit zou willen?  Voelt u zich dan 
vrij om hier contact over op te 
nemen met onze directeur, 
Ingeborg van Reenen. De school 
beschikt over een ANBI-status, 
waardoor uw gift voor u fiscaal 
aftrekbaar is. Wilt u anoniem 
doneren? Dat kan ook op 
rekeningnummer: NL39 RABO 
0147 4196 62 o.v.v. gift CBS De 
Schakel. 
 

Kanjer 
De basis van de 
Kanjertraining is 
‘Vertrouwen’.  In 
veel lessen komt dit 
thema dus aan bod. 
De ‘wereld van 

vertrouwen’ en de ‘wereld van 
wantrouwen en angst’ worden 
uitgelegd, om te laten zien hoe 
gedrag verandert als vertrouwen 
ontbreekt. Er wordt besproken 
wat de leerlingen verstaan onder 
vertrouwen en wat leerlingen als 
vertrouwen ervaren. En hoe doe 
je zelf om ervoor te zorgen dat 
anderen vertrouwen ervaren in 
de omgang met jou? Hierin 
hebben we het natuurlijk ook 
over het punt dat het soms 
weleens misgaat. De praktijk 

komt niet altijd overeen met wat 
we graag willen. Ben je dan niet 
(meer) te vertrouwen?  
 

Komende activiteiten 
  

1-12 Maandviering 

5-12 Sinterklaasviering 

9-12 MT externe scholing 

9-12 Twee jaarlijkse avond 
o.l.v. de BC-leden en 
de directie, met de 
BC, MR  OC en het 
team 

10-12 Afname NIO bij een 
deel van de groep 8 
leerlingen 

18-12 De kinderen zijn de 
middag vanaf 12.30 
uur vrij.  
In de avond willen wij 
vanaf 18.30 uur onze 
Kerstviering samen 
vormgeven. Na 
verleden jaar in de 
vorm van een  
kerstwandeling  in de 
wijk samen Kerst 
gevierd te hebben, 
willen wij dit jaar dit 
doen in de 
Centrumkerk in 
Geldermalsen met de 
kinderen en 
ouders/verzorgers. 

22-12 
t/m 
2-1 

Kerstvakantie, alle 
kinderen zijn vrijdag 
19 dec. vanaf 12.30 
uur vrij. 

 


