40-dagentijd 2024

Aswoens-
dag is het
begin van
de
Veertig-
dagentijd,
ook wel
lijdenstijd
of
vastentijd
genoemd. Carnaval is voorbij.
Letterlijk betekent ‘carnaval’ het
vlees vaarwel zeggen. Men spat
nog één keer flink uit, om zich
daarna te beperken, te gaan
vasten. Geen alcohol, niet
snoepen, geen vlees, bewust
meer avonden blokken in de
agenda om thuis te zijn, vasten
op een stroom van woorden en
bewust de keuze maken om
meer te luisteren, eenvoud te
kiezen tijdens het boodschappen
doen-> dat soort dingen. Ook u
kunt op zoek gaan naar een
manier die bij u leven past.
Waarom? Omdat je door ‘nee’ te
zeggen tegen iets bewuster ‘ja’
kunt zeggen tegen waar het om
gaat: leven in het licht, nieuw
leven, toeleven naar Pasen.
Vasten gaat dus vaak hand in
hand met bezinning. Dit betekent
dat je niet alleen iets laat, maar
de vrijgekomen tijd en energie
bijvoorbeeld gebruikt om dichter
tot God te komen.

Wij wensen u namens het team
een betekenisvolle 40-dagentijd
toe, verbonden met God-door
het geloof- aan elkaar.

—
akel

Maandbrief

Nieuwe leerling

Via deze weg hebben wij in de
afgelopen drie maanden van dit
nieuwe kalenderjaar Lilly Kramer,
Hannah van den Assem, Juul de
Jongh, Iris van der Kroef,
Hannah Loman, Milena Wilson
en Lara de Bruin in groep 1 van
harte welkom mogen heten op
De Schakel. Wij wensen hen toe,
dat zij snel hun eigen plekje op
onze school mogen vinden. We
zien er naar uit om samen met
hen een hele plezierige,
leerzame schoolperiode op De
Schakel te mogen bewandelen!

Intens mooi en......

INTSUGI

In de afgelopen periode hebben
we u als ouders op verschillende
manieren mogen ontmoeten. De
oudergesprekken n.a.v. de
ontwikkeling van uw kind(eren),
de IPC les in groep 5/6 over
vulkanen en het bezoek aan
Geofort met groep 7/8 zijn hier
voorbeelden van. Het was
kostbaar dat dit alles mogelijk
was. Het doet mij denken aan de
volgende woorden: ‘It takes a
village to raise a child’. Samen
willen we het goede voor uw/
onze kinderen, zij zijn tenslotte
het meest kostbare waar wij zorg
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voor mogen dragen. We zien
‘onze’ kinderen in verschillende
situaties en er zijn verschillende
wegen te bewandelen.

Het is kostbaar om deze wegen
als team op school vol passie en
plezier in Zijn nabijheid, met u
onmisbare hulp, te mogen
vormgeven. We ervaren het als
waardevol en onmisbaar dat wij
samen met u over uw kind in
gesprek mochten gaan. Welke
weg ervaart u in uw thuissituatie
als kracht?

Wij delen ook graag met u, hoe
wij uw kind ervaren in de school-
situatie. Het is tenslotte uw
dierbaarste bezit. Het kind kan
op school andere kanten van
zichzelf laten zien, maar een
gesprek kan soms ook zoveel
herkenning bij elkaar opleveren.
Op weg vanuit dezelfde
‘zorgintentie’ in belang voor
‘onze 'kinderen! Samen een basis
mogen leggen op weg naar hun
volwassenheid. Genieten van de
vreugde van opvoeden en waar
mogelijk onze krachten bundelen
voor de uitdagingen die er liggen.
Ouder mogen worden is intens
kostbaar en niet te beschrijven.
Ouderschap is een intens
dankbare taak. De vrolijkheid die
kinderen brengen in je leven, de
onverwachte knuffel en de
onvoorwaardelijke liefde die ze
geven. Wat kan je er van
genieten en wat kan je hart hier
intens van vervult raken.
Opvoeden van je kind(eren) kan
echter ook voor een moment of
langere periode als moeilijk,
zwaar en als grote uitdaging



aanvoelen. Overal krijg je een
gebruiksaanwijzing bij, behalve
bij het opvoeden van de
kinderen die aan jouw zorg zijn
toevertrouwd. Het delen van tips
en tops met elkaar kan hierin een
waardevolle bijdrage leveren.
Een tip die helpend kan zijn in
een pittige periode, is
bijvoorbeeld: ‘Blik terug!” Soms is
het lastig om op het moment zelf
te genieten. Bekijk daarom
bijvoorbeeld oude foto’s en denk
terug aan alle kostbare en
vreugdevolle momenten die
jullie samen hebben mogen
beleven. Dat kan je voldoende
positieve energie geven om er
weer tegenaan te gaan. Ook in
andere periodes kan terug-
blikken uiteraard genieten zijn.
Als team zijn wij dankbaar dat de
gebedsgroep elke keer weer
opnieuw door gebed Zijn
onmisbare wijsheid en zegen
vraagt voor, de prachtige en
tegelijk ingewikkelde, taak die op
uw schouders rust.

Zonder dat je het vraagt,

zal het er altijd zijn.
Als ik naar je kijk,
voel ik trots en warm.
Dat ik zoveel liefde had, wist ik
niet voordat jij bestond.

e Hetis fijn om je vriend te
zijn (Opwekking kids 96)
https://www.youtube.c
om/watch?v=pRnbLilCh
Lw

e Bijbelboeken Nieuwe
Testament
https://www.youtube.c
om/watch?v=) 3AKc3
uss

Wat blijft er
veel om God
zijn nabijheid
voor te vragen!
Het contrast op
deze wereld is enorm. Op biddag
mogen wij bewust stilstaan bij
het feit dat wij niet zonder Hem
kunnen. Elke dag opnieuw
mogen wij Zijn nabijheid zoeken.
Voor onze kinderen vinden wij
het tevens zeer belangrijk dat zij

dit mogen weten. Biddag is een
uitgelezen moment om hier, ook
op school, met elkaar bewust bij
stil te staan. O.l.v. juf Florine
zullen wij op woensdag 12 maart,
tijdens de viering, hier dan ook
samen vorm aan gaan geven.

Verkeersveiligheid

In de afgelopen weken, zijn wij
door verschillende ouders
aangesproken op het feit dat er
weer enkele ouders voor het hek
van school stoppen om hun
kind(eren) voor schooltijd af te
zetten. Dit zorgt helaas met
regelmaat voor opstoppingen.
Dit omdat andere auto’s dan niet
langs uw auto kunnen rijden en
moeten wachten tot uw
kind(eren) zijn uitgestapt. Wilt u
er allemaal aan denken uw auto
in de hiervoor bedoelde
parkeervakken te zetten, als u
uw kind(eren) uit de auto laat
stappen. Of aan de kant van de
weg op de groenstrook kort stil
te zetten, als uw kind(eren) laat
uitstappen.

Op deze wijze kunt u op veilige
wijze uw kinderen van en naar
school brengen, zonder dat dit
verkeersproblemen veroorzaakt
voor anderen. Als school hebben
wij de gemeente eerder
gevraagd een Kiss & Ride zone bij
de groenstrook aan te leggen.
Verleden jaar is dit door de
gemeente onderzocht en bleek
er voldoende
parkeergelegenheid in de
nabijheid van school. Het kost
misschien iets extra tijd in de
morgen, maar doorgaans zijn er
mogelijkheden voldoende in
onze straat of iets verderop om
uw auto kort te parkeren, zonder
verkeershinder te veroorzaken.
Wij vinden het fijn om op deze
plek ook aan te mogen geven,
dat het zeer mooi is te merken

dat u in grote getalen gehoor
blijft geven aan de oproep indien
mogelijk lopend of op de fiets
naar school te komen. Hartelijk
dank voor uw onmisbare
samenwerking hierin!

Kangoeroewedstrijd

N, wereldwijde .
d iskundewedstrijd

{ W4Kangoeroe
Bent u al bekend met de leukste
en grootste Reken- en
wiskundewedstrijd van
Nederland W4Kangoeroe?
Zo niet, volgt hieronder
toelichting over deze wedstrijd.
W4Kangoeroe organiseert elk
jaar op de 3e donderdag van
maart een ‘rekenwedstrijd’ voor
leerlingen vanaf groep 3 tot en
met vwo 6 van de middelbare
school. Dit jaar valt dit op
donderdag 20 maart. In
Nederland doen elk jaar zo’n
2400 scholen met 140.000
leerlingen mee (wereldwijd 6,5
miljoen). Zo ook onze school! Nu
klinkt ‘wedstrijd’ een beetje
competitief, maar dat is het
zeker niet. Nu is het wel zo dat er
een klassement wordt
opgemaakt van de besten van
Nederland, maar ook als je
gewoon lekker wilt puzzelen en
creatief wilt rekenen (op je eigen
niveau, alleen of met z’'n
tweeén), kun je meedoen.
W4Kangoeroe is leuk en
toegankelijk voor iedereen en
juist niet alleen voor de “reken
slimmeriken”!! ledere deelnemer
krijgt een certificaat op naam en
een aandenken. Voor sommige
jaarlagen is er ook nog een
vervolgronde.

Wonderlijk Gemaakt

In maart worden
‘ , er binnen alle

oy groepen, passend
wonderlijk bij de leeftijd,

gemaakt

lessen seksuele

vorming gegeven met de Bijbel
als vertrekpunt en verwondering
richting de Schepper en richting
elkaar. Lichamelijke
veranderingen, normen en
waarden, weerbaarheid en
seksualiteit in onze

)



https://www.youtube.com/watch?v=pRnbLilChLw
https://www.youtube.com/watch?v=pRnbLilChLw
https://www.youtube.com/watch?v=pRnbLilChLw
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maatschappij: Wonderlijk
Gemaakt leert kinderen op een
goede manier om te gaan met
seksualiteit.

Lerarentekort

Ook wij hebben als school te
maken met de grote gevolgen
van het leraren te kort. Zoals
eerder aangegeven heeft juf
Sandra het gat van het
zwangerschapsverlof van juf
Willemijn op de vrijdag in groep
5/6 opgevangen. Hier zijn wij
haar intens dankbaar voor! Zoals
gepland zal zij dit tot de
voorjaarsvakantie doen. Juf
Willemijn heeft ons al eerder dit
schooljaar kenbaar gemaakt,
langer met verlof te willen gaan.
Juf Sandra kan i.v.m. haar
privésituatie echter niet nog
langer deze extra dag op zich
nemen. Juf Jannie heeft
aangegeven, door het pensioen
van haar man, niet meer
structureel in groep 5/6 te willen
invallen. Dit begrijpen we ook
zeer. We zijn ook haar zeer
dankbaar dat zij de afgelopen
jaren, na haar pensioen, nog 1
dag in de week haar grote rugzak
met opgedane ervaring in ons
midden wilde delen.

We zijn achter de schermen
volop bezig geweest om een
goede structurele en duurzame
oplossing te vinden voor deze
vrijdagen. Dit is na enorm veel
pogingen niet gelukt! We kiezen
er niet voor om de organisatie
Juf&Meester in te schakelen,
want dat zou betekenen dat de
kinderen elke vrijdag te maken
krijgen met een nieuw ander
gezicht. De vraag is daarnaast

ook nog of zij wel mensen
beschikbaar hebben.
Uit noodzaak de kinderen 9
vrijdagen vrijgeven, wat in den
lande inmiddels ook
noodgedwongen gebeurd, was
voor ons een optie die eigenlijk
ook niet als optie voelde.
Na zorgvuldig overwegen hebben
juf Lisa (eigen juf op ma t/m do)
en juf Ingeborg besloten deze
ochtenden, boven op hun
huidige werktijdsfactor, in belang
van de kinderen op zich te
nemen. Juf Josianne (wekelijks
ma, wo, do, vr in deze groep
aanwezig) zal deze 9 vrijdagen
op de middag de kinderen alleen
onder haar hoede blijven nemen.
Op deze wijze kunnen we ook de
kinderen van groep 5 op deze
dag de rust en het onderwijs
bieden wat wij voor ogen
hebben. Bekende gezichten voor
deze kinderen, een veilige
setting, gediplomeerde mensen
en een vaste structuur.
Juf Willemijn zal het stokje zoals
gepland de laatste 7 weken
overnemen. Ik ben intens
dankbaar voor een team dat,
indien mogelijk, ook elke keer

‘ opnieuw
- (Galte) - , de
TN extra
stap
voor de
kindere
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n bereid is te zetten.

Cultuur onderwijs

Binnen ons team hebben wij een
cultuur-codrdinator in ons
midden, juf Elsa. Zij inspireert
ons op het gebied van
cultuuronderwijs en ondersteund
onze collega’s. Zij legt snelle en
korte lijntjes tussen de
aanbieders en onze school. Zoals
u weet wordt er binnen elke
groep thematisch gewerkt. Bij elk
(IPC) thema wordt gezocht naar
een waardevolle culturele

aanvulling die het onderwijs kan
versterken. Dit kan een excursie
zijn, muzieklessen reeks,
museumbezoek, gastles, o.i.d.
Ook op deze wijze willen wij
leren bij de kinderen centraal
stellen. Great learning - Great
teaching -Great fun!

Parro-> toelichting

Mocht het voorkomen dat uw
kind te laat op school is, zijn wij
(zoals u misschien wel weet)
verplicht dit te registeren. Omdat
wij het van belang vinden dat
onze leerkrachten hun focus
zoveel mogelijk op de kinderen
kunnen richten als die er zijn,
kiezen wij ervoor dit in de
ochtend 1x te doen. Uw kind
staat op die morgen dan als Te
Laat geregistreerd. Ter verduide-
lijking te laat betekent, dat uw
kind die morgen te laat is. Dus
niet dat uw kind die morgen de
hele morgen afwezig is. Mocht
uw kind de hele morgen afwezig
zijn wordt dit met een G van
geoorloofd afwezig, een O van
ongeoorloofd afwezig of M van
medisch afwezig geregistreerd.
Uiteraard beseffen wij terdege
dat de huidige wegafzetting
vanuit Waardenburg een
complexe situatie veroorzaakt
voor ouders die vanuit deze
richting hun weg naar school
moeten afleggen.

Komende activiteiten

4-3 | Externe gastles
pleinspelletjes
onderbouw

5-3 Aswoensdag, begin
van de 40-dagentijd
12-3 | Biddagviering 1t/m 8
20-3 | Kangoeroewedstrijd
24-3 | Externe gastles lees-/
mediacoach->
boekpromotie

26-3 | Schoolvoetbaltoernooi
groepl,2en3




